TERUGWERKENDE KRACH
gelukkig

ik zag alleen maar
een foto van de catastrofe

ik las alleen maar
de woorden

ik zag gelukkig
de beelden niet bewegen

ik hoorde geen stem
die hoorde bij de woorden

want dan was alles
veel echter geweest

dan was alles nog
onontkoombaarder

nu kan ik nog

de pagina omslaan
om

al wat gebeurde
razendsnel

tot verleden te maken

om me te verdiepen
in voetbaluitslagen

hoeveel doelpunten vielen er?
hoeveel doden?

© Willem Adelaar (Schikzaal)



